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Beste clubleden, 

De postman/vrouw heeft zo-even het laatste Trotterke van 2017 in jullie 

brievenbus gedropt. Alweer een jaar voorbijé 

Naar goede traditie wacht in het laatste kwartaal van het jaar nog wel wat 

activiteit in jullie wandelclub. Hou dus de agenda goed in de gaten. 

Vergeet ook niet eens een blik op onze website te werpen: de eigen 

activiteiten worden er op aangekondigd en als er ergens een startplaats of 

datum van een wandeltocht verandert melden wij dat in de rubriek 

ôGewijzigde Tochtenõ 

In dit nummer vinden jullie info over de komende busuitstap, het 

ledenfeest, de vernieuwing van het lidgeld voor 2018, de terugbetaling 

van lidgeld door de mutualiteit,é en we kijken terug op de recentste 

activiteiten. Ons clublid Ilse geeft een relaas van haar deelname aan de 

ôNacht van de volle Maanmarathonõ 

De plannen voor 2018 zijn zo goed als rond en de deelnemers aan het 

jaarlijkse ledenfeest vernemen in ôDe Parelõ, bij een driegangenmenu, als 

eersten hoe dat in elkaar steekt. Een paar dagen later verschijnt alles 

netjes op de website. Onze parcoursverantwoordelijken zijn druk doende 

om de laatste hand te leggen aan hun respectievelijke organisaties: Benny 

voor de Kriek- & Mattentochten en de Urbanustochten, Willy Jeuris 

voor de Eindejaarstochten 2018. 

Voor de Eindejaarstochten 2017 wroet Etienne zich momenteel nog 

door de laatste administratieve doolhof om alles netjes op orde te 

hebben tegen 17 december. Hij zit constant bij zijn telefoon en 

controleert om de tien minuten zijn mailbox om te kijken of je je al hebt 

gemeld als medewerker, want zonder jullie hulp staat hij machteloos. 

Wellicht tot op het ledenfeest en anders zeker op de ET. 

Raymond 
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Wandelweekend van 12 & 13 augustus 2017  
 

Dag 1: naar Spalbeek - Hasselt 
Zaterdag 12 augustus, 5u30, de wekker kraait! 
Opstaan, wakker worden (of omgekeerd), scheren, wassen, kammen, 
kleden (omgekeerd is iets moeilijker). 't Is zover, wij vertrekken vandaag 
op wandelweekend. 
Op de dag van de Urbanustochten was dit nog zo ver weg, maar nu...   
7u15 stappen we buiten en enkele ogenblikken later rijdt de autocar ons 
voorbij richting Hernekouter. 
Iedereen is op post! Met 37 Marktrotters aan boord vertrekken we om 
7u30 stipt. Het is bewolkt en er valt wat motregen. Chauffeur Marnic 
brengt ons in minder dan twee uur naar Spalbeek alwaar de wandelclub 
"Terug Op Stap - Post" vandaag wandelingen van 3 - 6 - 9 - 10 Km 
(onderling combineerbaar tot grotere afstanden) op haar programma 
heeft. 
 
---Terug Op Stap - Post is een club die ontstaan is uit een groepje Postmensen die 
graag gingen wandelen. Zij waren voornamelijk werkzaam in het vroegere 
uitreikingskantoor Hasselt 1 en als vereniging aangesloten bij de Sociale Dienst der 
Posterijen. 
Hun logo was in de beginjaren een kepie van een postman-uitreiker. 
Mettertijd mee geëvolueerd zijn zij op dit ogenblik ook een VZW en organiseren zij 
op jaarbasis 8 wandelingen (4 op maandag, 2 op zaterdag en 2 op zondag).--- 
 
Volgens de organisatoren loopt de wandeling van 9 km door veel natuur. 
Dus wij op stap. 
En we gaan al heel vlug de natuur in, paden en wegen leiden ons naar 
een uithoek van Lummen. Een paar keer geplaagd door mini-mot-regen 
houden we het voor de rest droog. 
Op de terugweg lopen we een eind langs de Demer om te flirten met de 
grens met Berbroek (deelgemeente van Herk-de-Stad) 
Terug in de startzaal blijft er nog tijd genoeg over om de 10 km aan te 
vatten. Deze afstand loopt een aantal km's over verharde wegen om op 
het grondgebied Kermt de natuur in te gaan. Op zeker ogenblik wordt 
het zo stil dat wij zelfs denken dat we in "een stiltegebied" wandelen. 
Wanneer we terug in de bewoonde wereld komen en de baan Hasselt - 
Diest willen oversteken, stellen we vast dat Hasselt op "slechts" 4 km  
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naar rechts ligt. Maar wij kiezen voor links, terug naar de startzaal in 
Spalbeek. De inschrijvingen zijn ondertussen afgesloten en de teller 
strandt op 605. Om 16u30 wordt de rest van onze groep naar het 
centrum van Hasselt vervoerd om aan te sluiten met de anderen die 
reeds vroeg na de middag richting hoofdstad van de provincie Limburg 
trokken. 
 
 
Waar gebeurd verhaal! 
De Voorzitter van een Limburgse wandelclub neemt deel aan een wandeling in een 
buurgemeente in Haspengouw. Na de wandeling wil deze man een goei pint drinken. 
Op de prijslijst staat "Duvel" echter geschrapt. De man doet navraag hieromtrent en 
krijgt van de Voorzitter van de organiserende club volgende uitleg: 
"Collega, wij organiseren onze wandeling vanuit een Katholieke startzaal en "Den 
Duvel" komt er hier niet in! Maar wij kunnen U wel een "Ommegang" 
aanbieden..." 

Willy Jeuris 
 
 
Dag 2 : Oupeye 

Als we õs morgens uit het raam van het hotel ôRadisson Blue ô keken, 

zagen we dat het miezerige weer van de zaterdag had plaatsgemaakt voor 

het zonnetje. Dat was al een goed begin. 

Bijna  iedereen was er vroeg bij om zich te goed te doen aan het rijkelijk 

voorziene ontbijt. 

Omwille van de plaatselijke festiviteiten , nl  Virga Jesse Feesten, waren 

we genoodzaakt om in groep gepakt en gezakt, een eindje  naar de bus te 

wandelen . Deze  stond ons op te wachten aan de rand van de stad 

Hasselt.   

Rond 10 uur kwamen we aan in Oupeye , een dorp in de provincie Luik. 

Daar kon je kiezen voor de afstanden 4, 8, 13 en 21 km. Wij kozen voor 

de 13 km met 2 maal om de 4 km een rustpost. Vrij vlug verlieten we de 

dorpskern en wandelden we op de plaatselijke veld- en boswegjes. Hier  
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en daar zat er een stevig klimmetje tussen afgewisseld met mooie 

vergezichten en panoramaõs 

Na de eerste controle kregen we een mooie lus.  

We wandelden , na een korte maar stevige  kuitenbijter , ongeveer een 

kilometer lang op de oude trambedding naar Maastricht (Ardeense 

Leirekensroute). Weeral werden we vergezeld door mooie vergezichten. 

Hier en daar zag je groepjes Marktrotters , gezellig keuvelend, voorbij 

stappen. We keerden terug naar de controlepost via een oude 

steengroeve. 

Na de tweede controle sloten we aan bij een groep Marktrotters en 

keerden terug naar de startzaal, waar een wijntje en een hapje zeer 

verkwikkend werk deden. 

De organisatoren mochten hier 1364 wandelaars verwelkomen en de 

tevreden voorzitter van ôLa Godasseõ kwam ons op de bus bedanken 

voor het gewaardeerde bezoek. 

Een dutje achteraf op de bus was voor velen meer dan welkom. Zo zie je 

maar dat een wandelweekend heel veel deugd kan doen (zie fotoõs op de 

website). 

Als kers op de taart werden de 2 behaalde trofeeën verloot. Anne-Marie 

Duquene won een fles jenever van Smeets en Jacqueline Schols won een 

mandje met produkten met strekené. , oei typfout, é met 

streekprodukten. 

Maggi 

Willy wandelde in Oupeye de 21 km-tocht en schreef hierover: 

 Relaas van de 21 km tussen rustpost 1 en 3  

- Na de 1ste rustpost in Heure - le - Romain stappen we na +/- 100 m 

een holle weg in, die ons naar een hoger gelegen pad brengt. Wanneer we 

de steenweg dwarsen merken we dat Maastricht op "slechts" 20 km  
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afstand ligt. Enkele honderden meters verder nemen we afscheid van de 

13 km. Wij verder op de 21. Tussen akkers en velden en een afdaling van 

15% bereiken we Ronclenge - sur - Geer alwaar men propaganda voert 

voor het wandelen "tussen Jeker en Maas". De volgende korte, maar 

steile helling (volgens kenners méér dan 25%) van  ongeveer 40 m die we 

nog moeten beklimmen voor de rustpost wordt niet door iedereen 

gesmaakt. Verpozen en iets eten doen we in de gebouwen van "La 

Cerisaie" een sociale instelling voor gehandicapten in Bassenge. Deze 

gemeente wordt in het Nederlands Bitsingen genoemd en behoorde tot 

in 1963 bij de provincie Limburg.  

Bij het verlaten van het domaine "La Cerisaie" zien we een Mariabeeld in 

een grot. "Petit Lourdes" zal een affiche ons leren. Enkele mensen 

hebben op de banken voor deze grot plaats genomen en komen tot rust.  

De terugweg van rustpost 2 (La Cerisaie) naar rustpost 3 (2e X Heure - le 

- Romain) loopt grotendeels over rustige wegen en paden die 

voorbehouden zijn aan  landbouwvoertuigen - ruiters te paard - fietsers 

en voetgangers, tussen bietenvelden en boomgaarden met perelaars. Het 

heuvelend landschap biedt ons gratis de mooie vergezichten. 

Willy Jeuris 
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NACHT VAN DE MAAN WANDELMARATHON 

8 juli 2017 - Zoersel 

 

Ons clublid Ilse Fastenaekels brengt een verslag van haar deelname aan dit evenement 

In de maand maart rijpte de idee om eens deel te nemen aan deze 

marathon, nu nog proberen om andere chinese vrijwilligers te vinden om 

mee te gaan. Misschien kan ik de buurvrouw en het schoonzusje wel 

overtuigen. 

Zo stonden we dus met 3 aan de start om 22u, een dorpscomité 

Bogaarden, een Marktrotter en een freelance wandelaarster in het 

Kasteelpark van Halle-Zoersel. 
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We zaten ergens halverwege de groep van 1000 wandelaars. 

Spijtig dat de t-shirts veel te klein waren, bijna niemand heeft hem 

kunnen aandoen en ook de wcõs mogen volgend jaar worden uitgebreid, 

6 voor zoveel wandelaars ineens is toch wel heel weinig, zelf 20 minuten 

file gedaan en geluk gehad om nog om 22u te kunnen vertrekken. 

 

Na het ôNacht van de maanólied trok de stoet wandelaars zich op gang 

om te wandelen in de Antwerpse Kempen. 

 

Vanuit het kasteelpark ging het richting Ranst langs het fort van 

Oelegem dat nu dienst doet als vleermuizenreservaat om vandaar verder 

te wandelen naar het Albertkanaal.  Wie wou kon hier Moondippen. 
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Ondertussen hadden we toch al een 10-tal km afgelegd en 2 posten 

gepasseerd en kon je de dansende lichtjes van de vele reflectoren en 

glowsticks volgen. 

Van hieruit richting Grobbendonk en verder naar Pulle voor de derde 

bevoorradingspost op 14 km.  Aangezien het een zeer heldere nacht was 

konden we ondertussen volop genieten van de volle maan. 

 

 

Van hieruit verder naar Pulderbos en 

Einhoven waar De Landelijke Gilde 

klaarstond met lekkere tomatensoep 

en brood (post 5 op 21 km) 

 

Na 4 km op post 6 (totaal 25km en 

dus al meer dan halfweg) kregen we 

nogmaals een flesje water en een 

speculoosje om van hier verder te 

stappen richting Oostmalle en het  
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domein Kasteel Renesse (post 7, 28km) voor een kippensateetje. 

 

Aan post 8 op 31 km konden we genieten van een beker verse koemelk.  

Nog 11 km te gaan 

 

Aan post 9 werden we nogmaals bevoorraad met cola en een peperkoek 

(34km) om verder te stappen richting Abdij van Westmalle waar de 

paterkes waarschijnlijk al aan het werk waren. 

 

.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ochtendgloren by by Janneke maan bedankt 

voor het gezelschap heel de nacht. 

En nu op naar post 10 (39 km) voor een 

laatste snack (bounty, marsé). 

 

Dan de laaste km en die bleef eigenaardig 

genoeg voor iedereen maar duren en duren tot 

eindelijk é 
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FINISH 

 

 

Yes we dit it: 42 km. 

 

 

 

Zeker voor herhaling vatbaar. 

Ilse 

 

 

 

CLUBLEDEN VERMIST! 

Marielou heeft in haar winkelrekken nog poloõs liggen die 

bedoeld zijn als geschenk voor de leden -wandelaars ter 

gelegenheid van ons 35-jarig bestaan  in 2017. Enkele leden 

hebben hun polo blijkbaar nog niet opgehaald. Tijdens de 

komende activiteiten (clubfeest en/of Eindejaarstochten) 

kunnen zij hun geschenk nog afhalen bij Marielou. Handig zou 

zijn als je haar vooraf je kledingmaat doorgeeft op mobiel 

0472/572589   of via marielou.la us@skynet.be . De actie stopt 

op 31/12/2017!   

mailto:marielou.laus@skynet.be
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