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Beste lezer, 
 
Ik wil, om te beginnen, een woordje van Dank 
richten aan onze vrienden Marktrotters die in het 
voorjaar meerdere keren, boven of beneden de 
taalgrens, op één of andere wandeling aanwezig 
waren. Want ook bij ons mag iedereen wandelen 
waar hij/zij wil. Bedankt om onze clubkleuren te 
tonen op andere organisaties. Want hierin schuilt 
gedeeltelijk het succes van onze eigen organisaties. 
"Leven en laten leven" zegt het spreekwoord en 

daar zit niets anders dan waarheid in. Onze Anciens weten dat wel,... 
En dan richt ik mij ook naar degenen die er nog niet toe kwamen om de 
wandelschoenen aan te binden, maar die we steevast gaan ontmoeten in de 
zomerperiode. 
Ook een woordje van "ondersteuning" aan hen die om één of andere ziekte 
of ingreep een tijdje aan de kant moesten blijven. 
Maar voor jullie allen wil ik toch een tipje van de sluier lichten en vertellen 
dat er een mooi kadootje zit aan te komen. Maar daarvoor moeten jullie dit 
Trotterke verder uitpluizen en op zoek gaan naar een nieuwe trend die zich 
aankondigt en waar wij als bestuur ook gebruik van willen maken. Zeker 
doen!!! Tot in SPL? 
Ondertussen hebben Benny en Maggi niet stilgezeten, samen met de 
groepswandeling van mei hebben zij ook de organisatie van de 
Urbanustochten in mekaar gestoken. Met Dank aan beiden! 
Op zondag 15 juli 2018 is Tollembeek de "Place to be"! 
Helper of wandelaar, daar word jij verwacht! 
In september zit er ook nog een tweede groepswandeling aan te komen. 
De computerfreaks onder jullie hebben deze wandeling waarschijnlijk  al 
gevonden op onze website, onder "Activiteiten" en dan doorklikken naar 
"Jaarprogramma". Maar jullie lezen hierover meer verderop in dit clubblad. 
 
Ik wens iedereen een mooie zomer en een deugddoend verlof, 
en nog heel veel wandelplezier ! 
 

Uw Voorzitter, 
Willy 
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Een dag aan de kust is en blijft een must  ! 
 

ò Bluvn goan ò    ò Oender us ò    ò Goat goan joa ? ó 

(een greepje uit het West-Vloamse dialect) 
 
Het was weeral een tijdje geleden doch op zaterdag 23 juni ll. trokken De 
Marktrotters Herne, ondanks meer hindernissen dan ons lief, met een mooi gevulde 
bus - en bij uitzondering op de algemene regel - met maar liefst  62 leden (32,48% 
van het actuele ledenaantal) richting West-Vlaanderen é meer bepaald naar de 
Kust. 
De 3de busuitstap van õt jaar zette ons af op de Paardenvisserstocht van WTC 
Nieuwpoort. De inrichtende club zag zich, wegens werkzaamheden aan de 
gebruikelijke startplaats, genoodzaakt deze te verleggen van Oostduinkerke naar 
badplaatsje Sint-Idesbald een dorp in Koksijde, gelegen aan de Vlaamse Westkust 
(Koksijde - Oostduinkerke - Nieuwpoort). Toch werd er voor gezorgd dat éénieder 
al wandelend, met uitzondering van de rolstoelers op 5,5 en 7 km - jammer maar 
helaas -, van de randanimatie in Oostduinkerke startend om 11 uur kon genieten.  
Het was er o.a. volop en met volle teugen letterlijk en figuurlijk proeven van de 
gezellige folklore en randanimatie van de garnaalfeesten, door de Orde genoemd 
naar het charmante werelderfgoed van de paardenvissers !  

Andere trekpleisters op de uitgezette parkoersen waren de Duingebieden met heel 
wat mulle zand, de Zeedijk, de Doornpanne, het Hennecartbos en de Hoge Blekker. 

De startplaats luisterde naar de naam Kerkepanne, bij wellicht heel wat kustgangers 
een begrip. De afstanden varieerden van 5,5 al over 7 en 14 naar 22 & 32 km. Met 
deze tocht werden ook òde Vrienden der Blindenó gesteund. 

Er was ook overduidelijk een invasie van collega-wandelaars uit Wallonië te noteren. 
Inderdaad niet minder dan 12 (bus)delegaties afkomstig uit Waremme, Braine-
lõAlleud, La Reid, Brugelette, Fraire, Montignies-sur-Sambre, Clermont sur Berwinne, 
Herve, Malmédy, Beyne-Heusay, Namur en Welkenraedt kleurden mee deze 
organisatie. Maar De Marktrotters Herne bleven overeind in al dit Waalse geweld en 
behaalden finaal een zeer fraaie 3de plaats. Leo & Nicole dreven onze aanwezigheid 
op van 62 naar 64 Marktrotters. De veroverde 2 flessen wijn werden in de wacht 
gesleept door Annie Van Der Perre en Michel De Slagmeulder. Santé ! 
We are Marktrotters, We are Belgium was dan ook meer dan ooit aan de orde op 
deze bevoorrechte en gezellige wandelzaterdag aan õt zeetje. 
 
Iedereen tevreden, iedereen voldaan vooraleer wij é uiteindelijk naar huis konden 
gaan ! 

Jean-Marie 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Koksijde
https://nl.wikipedia.org/wiki/Vlaamse_Kust
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  WIJ  ZIJN   ONZE   SPONSORS   HEEL   ERG   DANKBAAR.  

 

De voorbije weken hebben we aan onze talrijke sponsors terug de vraag 

gesteld of ze hun publiciteit, welke trimestrieel verschijnt in ons clubblad of 

die te raadplegen is via onze website, of ze deze wilden hernieuwen. 

Op een paar uitzonderingen na ( vooral door stopzetting van hun bedrijf )  

kunnen we ook dit jaar terug beroep doen op heel wat mensen die ons op 

deze manier steunen, meer zelfs er kwamen niet minder dan 9 nieuwe 

sympathisanten bij.  

Als bestuur willen we al deze mensen dan ook oprecht danken voor hun 

medewerking en financiële steun, want zonder hen zou het uitbrengen van 

een clubblad en het aanmaken van folders immers een zéér dure zaak zijn.   

Beste leden mogen we jullie dan ook beleefd vragen deze mensen niet te 

vergeten bij de dagdagelijkse aankopen, één of andere investering of hen 

gewoon een bezoek te brengen en hen dankbaar te zijn voor hun steun aan 

onze wandelclub. 

Dankzij onze sponsors zijn wij als bestuur in de mogelijkheid om  

allerhande belangrijke informatie door te spelen, dit zonder de clubkas al 

teveel geweld aan te doen. 

 

Hartelijk dank beste sponsors.  

Patrick  

         

Voor je agenda: 

Zaterdag 17 november 2018 om 12.30 u 

Ledenfeest 
Locatie: Zalen De Egelantier Herne 
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Groepswandeling Tollembeek 

In de aankondiging van de groepswandeling in het vorige Trotterke had ik 

aan iedereen gevraagd de zon mee te brengen. En of de zon er was !  Het 

was weerom puffen geblazen ! 

Van de 48 inschrijvingen bleven er uiteindelijk 40 moedige Marktrotters 

over die de warmte durfden te trotseren. Iedereen kreeg een flesje water 

voor onderweg. 

Eerst werd er een groepsfoto aan het standbeeld van Urbanus genomen.  

Met deze groepswandeling was het de bedoeling iedereen het nieuwe , 

onlangs opengestelde,  Markepad te laten ontdekken. 

We vertrokken met 12 wandelaars voor de 5,3 km meteen langsheen het 

mooie Markepad. Het gras stond tamelijk hoog. Gelukkig hadden de 

mensen van Pro Natura toch hier en daar een beetje gemaaid.  

Indianenpadsgewijs wandelden we door het groen. Toch bleef het oppassen 

voor de hoge netels en zag je soms de armen de lucht ingaan, net zoals bij 

een Mexican wave. Aan de Boesmolenstraat verlieten we het Markepad en 

keerden langs de Lorengstraat, Dronkaartstraat, Groenstraat en 

Processiestraat terug naar de startplaats. 
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De andere 28 Marktrotters kozen voor de 9 km. Zij gingen eerst tot aan de 

Modrielaan om zo het traject langs de Mark te bewandelen tot aan de 

Ijzeren Plank te Herne. Ook zij keerden via de Lorengstraat en volgende 

naar de startzaal terug. 

Door de felle hitte was iedereen blij het eindpunt te bereiken. De gratis 

aangeboden frisdranken en bieren werden achteraf flink geapprecieerd. Het 

voelde aan als een engeltje die over de tong pé.. . Iedereen werd ook nog 

eens verwend met 2 gebakjes.  

Nadat de meesten wat waren bekomen van de ergste warmte, en het 

wandelzweet wat was opgedroogd, zetten we de hersenen nog eens in het 

zweet met een quiz. Heel geboeid werd er naar de vragen die we stelden 

geluisterd en naarstig werden de antwoordbladen ingevuld. Je kon al eens 

een gokje wagen doordat er meerkeuzevragen tussen zaten. 

De  3 winnaars ontvingen elk een fles Cesarbier als trofee.  Het brons was 

voor Raymond Michiels, het zilver voor Berthe  Van Isveldt en het  goud 

voor Pauline Nerinckx.   

En wat onthouden we van deze quiz? 

- Dat een schaamstukje geen pikant toneel of vijgenblad is maar het 

laatste stukje dat overblijft, vb van een taart, en wat dikwijls niemand 

meer durft te nemen. 

- Dat òGoogleó ontstaan is als spelfout: oorspronkelijke naam zou 
òGoogoló zijn geworden (= 1 met 100 nullen er achter) 

- Dat ons brein het woordje òofó moeilijk kan verwerken in een tekst. 

- Dat je bij een wiskundige bewerking best eerst haakjes zet vooraleer 

de oplossing te zoeken. 

- Dat ò&ó een ampersand genoemd wordt. 

- Dat de òSchaal van Scovilleó niks met luchtvervuiling of stoelgang te 
maken heeft, maar dat hiermee de heetheid (pikante) van pepers 

gemeten wordt. En dat er heel òheteó pepers bestaan. 

- Dat Bois de Gymnastique (Turnhout) en Jardins de Sable 

(Zandhoven) Vlaamse gemeenten zijn. 

- Dat een òArgentijnó niet bij de òPoppenstoetó van Louis Neefs 
hoort. 

- Dat òtongó ook een lichaamsdeel en zowel vis als vlees is. 

- Dat òMuntó zowel een keukenkruid als geldstuk is. 
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-  

- Dat 53 het eerste priemgetal boven de 50 is. 

- Dat 7-10-2017 en 8-10-2018 speciale datums zijn. 

- Dat kippenvel ook horripilatie of spasmodermie genoemd wordt. En 

dat we dit fenomeen niet zelf in de hand hebben. 

- Dat een vingerknip een snelheid heeft van 45 km/uur 

- Dat een òLabradoodleó een lief hondje is. 

- Dat de maan rond de zon draait in 365 dagen. 

- Dat òwitó de figuurlijke kleur van een huismerk is. 

- Dat het òreservewieló het traagst draait als een auto een bocht inrijdt. 

- Dat de òzonó een ster is die je overdag kan zien. 

- Dat een òraamó een eeuwenoud middel is om door muren te kijken. 

- Dat de winnaars van het regelmatigheidscriterium 2017 samen 28950 

punten gesprokkeld hadden 

- En als laatste: Dat iedereen toch tevreden was over de wandeling en 

van de quiz heeft genoten! 

         Maggi en Benny 

Wandelen in Wallonië 
 
Leden Marktrotters - en dat zijn er altijd wat - die in Wallonië wandelen 
n.a.v federale organisaties (m.a.w. FFBMP tochten , Adeps wandelingen 
buiten beschouwing) worden vriendelijk verzocht op het eind van hun 
wandeling altijd de afgestempelde controlekaart aan de òpermanenceó voor 
te leggen. 
Dit beïnvloedt somwijlen bepaalde klassementen zoals bv. het òACHO-
klassementó op basis van inschrijving- en ingediende en afgestempelde 
controlekaarten . 
Soms in tegenstrijdigheid met de gewoontes in Vlaanderen is het in 
Walloni± onontbeerlijk dat beide òtalonsó - inschrijving en controle - 
voorzien zijn van uw persoonlijke gegevens en keuze van afstand. 
Kleefetiketten kunnen altijd bij een bestuurslid (liefst Jean-Marie) 
aangevraagd worden. 
 
Met een welgemeende dank u wel. 
 
Het bestuur 
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Een merkwaardig plekje, niet eens zo ver van huisé 

De wandelclub met de merkwaardige naam ôWinterkoninkje( (Roitelet) laat 

een van haar wandeltochten starten van uit Ladeuze, een deelgemeente van 

Chièvres. De 20 km brengt ons naar omliggende dorpjes waar we nog nooit 

van hebben gehoord. Na een zevental km belanden we in het bos van 

Stambruges, een woud van 575 ha. We bevinden ons in een deelgemeente 

van Beloeil en midden in het bos ontdekken we een merkwaardig 

fenomeen. Een bordje vestigt onze aandacht op ôLa Fontaine Bouillanteõ. 

Vanaf een bruggetje kijken we neer op een wateroppervlak dat borrelt als 

kokend water. Echter: het water kookt niet, want het is amper een paar 

graden warmer dan het reeds aanwezige beekwater. Blijkt dat zich op de 

bodem een bron bevindt, waarvan het water door een scheur in de 

ondergrond opgestuwd wordt. Daarbij wordt het door een laag zand 

geperst en door scheurtjes en spleetjes dringt lucht mee in de waterstroom. 

Hierdoor ontstaan talrijke bubbels die meteen naar de oppervlakte stijgen. 

Het water lijkt inderdaad te koken, al heeft het verschijnsel niets met de 

temperatuur te maken. 

Rond zo een fenomeen circuleert natuurlijk een legende. In het kasteel van 

Beloeil huisde de familie de Ligne en een van de prinsen was een fervente 

rokkenjager. Het verhaal gaat dat een mooie jonge dame op terugweg van 

een ontmoeting met deze galante heer met haar karos in de bron 

terechtkwan en met koets en koetsier in het drijfzand verdween. Dat zou 

gebeurd zijn op Goede Vrijdag en er wordt verteld dat als het op Goede 

Vrijdag onweert om middernacht, een wiel van de koets zou te zien zijn aan 

de oppervlakte van de kokende bron. Tja, aangezien het op Goede Vrijdag 

om middernacht maar zelden onweert, moet het ons niet verwonderen dat 

nog maar weinig mensen dat wiel hebben gezien. 

Oorsprong van het verhaal zou het ongeluk zijn dat een boer, al of niet 

boven zijn theewater, overkwam toen hij met paard en kar in de bron 

sukkelde en verdronk. Dat is natuurlijk een minder romantisch en 

geheimzinnig verhaal dan het eerste. 

Raymond 
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